
  

19.12.2025 “De Maand Radjab en Ragaib” 

ِِ بِسْمِِ نِِ الّلَ حْمََٰ حِيمِِ الرَّ  الرَّ

مِْحَر۪يصٌِعَليَْكُمِْبِالْمُؤْمِن۪ينَِ ِعَليَْهِِمَاِعَنِتُّ لقََدِْجََٓاءَكُمِْرَسُولٌِمِنِْانَْفُسِكُمِْعَز۪يزٌٌۘ

 رَؤُُ۫فٌِرَح۪يمٌِ

ِباَرِكِْلنََا  : صلى الله عليه وسلميِبِِالنَِِّالَِقَِوَِ  فىِِرَجَبَِوَشَعْبَانَِوَبلَِّغْنَاِرَمَضَانَِ الَلّهَُمَّ
 

 
Eerbiedwaardige moslims! 

Oneindige lof en dank zij onze Heer, Die ons opnieuw heeft 

gebracht aan de drempel van de drie heilige maanden, het 

begin van gezegende tijden. Het onderwerp van de preek 

van vandaag is de maand Radjab, die de harten tot leven 

wekt met Zijn barmhartigheid en overvloed, en haar 

waardevolle nacht Regaib. 

 

Morgen, op zaterdag 20 december, zullen wij met het 

avondgebed de maand Radjab, de eerste van de drie heilige 

maanden, binnentreden. Op donderdagavond 25 december 

zullen wij worden vereerd met de nacht Regaib, de nacht 

waarin de poorten van barmhartigheid wijd geopend zijn, 

smeekbeden niet worden afgewezen en harten worden 

vervuld met goddelijke zegen. 

 

Deze gezegende nacht is een geschenk, een gunst en een 

manifestatie van barmhartigheid van onze Heer voor ons. 

Want dit is de heilige nacht waarin de Boodschapper die als 

Barmhartigheid voor de werelden werd gezonden, de 

profeet Mohammed Mustafa صلى الله عليه وسلم, in de schoot van zijn 

moeder werd ontvangen. Vanuit dit perspectief is de nacht 

van Regaib zowel een begin als een blijde tijding voor de 

ummah. 

 

Geliefde gelovigen! 

Onze Heer zegt in de Edele Koran over Zijn geliefde 

Mohammed Mustafa صلى الله عليه وسلم: ‘Waarlijk, tot jullie is een 

boodschapper uit jullie midden gekomen; het valt hem 

zwaar dat jullie in moeilijkheden verkeren. Hij is zeer 

begaan met jullie; voor de gelovigen is hij vol mededogen 

en barmhartigheid.” (Soera at-Tawba, 128) 

 

Laten wij dan, door het pad te volgen van onze Profeet صلى الله عليه وسلم, 

die een toonbeeld is van mededogen en barmhartigheid, 

deze gezegende nachten niet in achteloosheid maar in 

aanbidding tot leven brengen. 

 

Waarde broeders! 

De maand Radjab is een van de vier heilige maanden die in 

de Koran worden genoemd. Het is een bijzondere periode 

waarin de barmhartigheid toeneemt, de vergeving zich 

verruimt en rust neerdaalt in de harten. De waarde van deze 

heilige maanden bij Allah is zeer groot. Eerbied tonen voor 

deze maanden, zich onthouden van zonden en zich 

vastklampen aan aanbidding is voor de gelovige een unieke 

kans. Want in deze maanden is de bestraffing van zonden 

zwaarder en de beloning voor aanbidding vele malen 

groter. 

 

Binnen de maand Radjab bevinden zich vier gezegende 

nachten: 1. De eerste nacht van de maand, waarin de 

poorten van barmhartigheid worden geopend. 2. De eerste 

vrijdagnacht, Regaip nacht, de nacht waarin goddelijke 

gunsten overvloedig neerdalen. 3. De 15e nacht, de nacht 

van zegen. 4. De 27e nacht, Mi’raadj , de nacht waarin de 

poorten van de hemelen voor onze Profeet صلى الله عليه وسلم werden 

geopend. 

 

Waarde gelovigen! 

De maand Radjab is de maand van berouw en vergeving. 

In deze eerbiedwaardige maand dienen wij onze tong en 

ons hart te reinigen met berouw, in de maand Sja‘ban 

salawat te sturen aan onze Profeet, en ons zo voor te 

bereiden op Ramadan, de sultan van de maanden. 

 

In een overlevering wordt gezegd:“Wie in de maand 

Radjab één dag aan het begin, één dag in het midden en 

één dag aan het einde vast, krijgt de beloning alsof hij de 

hele maand heeft gevast.” (Miftah-ul-Cennet) 

 

Een van de grote heiligen, Dhunnun al-Mısrî (k.s.), zegt: 

“Radjab is de maand van zaaien, Sja‘ban is de maand van 

besproeien en Ramadan is de maand van oogsten. Wat 

iemand zaait, zal hij oogsten; wat hij doet, zal hij terugzien. 

Wie nalaat te zaaien, zal in de oogsttijd spijt krijgen dat hij 

niet heeft gezaaid. Op de Dag der Opstanding zal hij dan 

in een zeer slechte toestand verkeren.” 

 

Laten wij in deze gezegende dagen ons berouw en onze 

smeekbeden vermeerderen. Laten wij onze gebeden 

verrichten met zorg en volgens de juiste regels. Laten wij 

onze vrije tijd besteden aan het lezen van de Koran. Kom, 

laten wij onze harten reinigen van wrok, haat en wereldse 

bezigheden en ons tot onze Heer wenden. Laten wij van 

deze nachten het begin maken van een vernieuwing die 

onze toekomst zal veranderen. 

 

Ik besluit deze preek met het gezegende smeekgebed dat 

onze Profeet صلى الله عليه وسلم verrichtte bij het binnentreden van de drie 

heilige maanden:“O Allah! Maak de maanden Radjab 

en Sja‘ban gezegend voor ons en laat ons de maand 

Ramadan bereiken.” (Tabarânî, al-Mu‘cem al-Evsat, IV/189) 

 


